Ontmoet ‘De Bende van Hoboken’: vier poétische
wandelkaarten, elk met een uniek personage
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Stadsdichter Lies Van Gasse heeft in samenwerking met vier auteurs een unieke
poétische wandelervaring gecreéerd in Hoboken. Vier wandelkaarten nodigen
deelnemers uit om ‘De Bende van Hoboken’ te ontmoeten tijdens een ontspannen
wandeling door vier verschillende buurten: van de Blikfabriek naar Polderstad, door
de Hollebeekvallei, langs het centrum van Hoboken tot aan Moretusburg.
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De inspiratie voor deze wandelroutes kwam voort uit gesprekken met de lokale
bevolking. Bekend muzikant Axl Peleman en pastoor-deken Ronald Sledsens speelden
een centrale rol in het eerste, nu reeds afgewerkte traject. Die wandelkaart introduceert
het fictieve personage de Vingerdief, bedacht door auteur Dimitri Bontenakel. De
Vingerdief is een verzonnen personage dat de boosheid vertegenwoordigt van een
ondernemer die het faillissement van een bedrijf in Hoboken heeft meegemaakt.

Elke kaart onthult een nieuw personage, waardoor aan het einde van de vier kaarten de
‘Bende van Hoboken’ ontstaat. Drie van de vier kaarten zijn nog in ontwikkeling en
stadsdichter Lies Van Gasse licht alvast een tipje van de sluier voor de volgende: “Het
tweede traject zal niet-menselijk lid aan de bende toevoegen.”
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De gratis wandelkaarten zijn verkrijgbaar in het Gravenhof en de bibliotheek van
Hoboken, waardoor bewoners en bezoekers op hun eigen tempo kunnen genieten van
de poétische ontdekkingstocht door de verschillende wijken van Hoboken.



